
      

 
 

     

 

 

         

 

                

 
 

 

 

 

 

 

          
 

ZOMERBRUIS 2024 
Het heeft even geduurd, maar we zijn jullie de opbrengst van de Zomerbruis nog verschuldigd. Voor de  

zomervakantie heeft de toenmalige groep 8 voor de school een Zomerbruis georganiseerd.  

 

Wat was het een gezellige happening en iedereen kon genieten van de heerlijke taarten, broodjes knak en de vele 

spellen.  

 

Op deze dag hebben we geld opgehaald voor stichting Opkikker en voor nieuwe buiten speelmaterialen. In totaal 

hebben we  € 875,- euro opgehaald. Hiervan is € 625,- overgemaakt aan stichting Opkikker en de leerlingenraad zal  

voor het overige bedrag in de klassen nagaan aan welke buiten speelmaterialen behoefte is. 
  

 

OUDERBIJEENKOMST VREEDZAAM 
Op woensdag 2 oktober bent u, na de opening van de kinderboekenweek, welkom in de aula van de school waar  

we u zullen informeren over onze methode Vreedzaam waarmee we werken aan onze burgerschapsdoelen.  

 

Aansluitend mag u een les meedraaien in de klas van uw zoon/dochter. Heeft u meerdere kinderen op school, dan 

vragen we u een keuze te maken. Let op: Max 1 ouder per persoon per groep (anders past het niet in de klas!).   

 

U bent van harte welkom! Het is niet de bedoeling dat jongere broertjes/zusjes die nog niet op school zitten  

meekomen omdat we u een echte les gaan laten zien, samen met uw zoon/dochter. 

 

 

JARIGEN IN SEPTEMBER 
Niek van Strien - Hidde Boons - Julia Timmermans - Sebas Lek -  

Milan van de Spijker - Amke Honcoop - Morris de Wit - Kees van Strien -  

Sien de Wijs - Tess Hooijmaaijers - Stef Kruizinga -  

Flip Kuijsters - Daniel Mwanyota - Vigo de Bont - Sophine Tienkamp -  

Jorgen Timmermans 
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    NIEUWE PEUTERS    
    Nowée Brands - Nomi Schellekens 

 

                  WELKOM OP DE SPEELWAAI 



      

EVEN VOORSTELLEN 

Daar ben ik weer. Ik stelde mij in de vorige nieuwsbrief al voor als juf Renske en dat ik op dinsdag in 

groep 4 zou staan de komende maanden. Dit is het hele schooljaar geworden. Op de  

woensdagen sta ik dit schooljaar vanaf 1 oktober in groep 1/2, de groep van juf Aukje. 

Na de eerste dinsdag lesgeven in groep 4 wist ik het al, op deze school wil ik blijven werken.  

Lieve kinderen in mijn klas, gezellig team van leerkrachten, fijne sfeer in de school, praktische  

lesmethodes en kleine groepen waarin de leerkracht de tijd heeft voor de leerlingen. Dus toen er 

een vacature voorbijkwam, heb ik direct gesolliciteerd.  

En ik ben dus aangenomen! 

  

Dus nog even voor degene die het hebben gemist; Ik ben 41 jaar en woon samen met Ton en  

onze twee kinderen van bijna 8 en 10 in Hank. Mijn hobby's zijn lezen en reizen en ik hou ervan om 

met ons gezin en vrienden leuke dingen te doen. Voor sport doe ik aan hardlopen en neem ik af 

en toe een les yoga. 

Afgelopen jaren heb ik de opleiding PABO gedaan en lesgegeven op een andere school. In deze periode had ik  

ook nog mijn drogisterij. Deze wordt op 1 oktober dit jaar overgenomen, zodat ik volledig in het onderwijs kan gaan 

werken. Een echte carrièreswitch dus. 

 

Ik vind het ontzettend leuk dat ik (langer) deel ga uitmaken van het team van Basisschool de Hoge Waai.  

We gaan elkaar vast en zeker snel tegenkomen.  

 

Groetjes, 

 

Juf Renske 

 

Mijn naam is Janice Verhagen en ik ben 20 jaar. Ik woon al 20 jaar in Geertruidenberg samen 

met mijn ouders, zusje en broertje.  

 

Ik heb na mijn middelbare school een mbo- opleiding gedaan voor Onderwijsassistente.  

Na mijn mbo-opleiding ben ik een jaar gaan werken in de kinderopvang in Raamsdonksveer; 

op de peutergroep. Ik heb een geweldig jaar gehad en heb heel veel mogen leren! Na een 

jaar had ik besloten weer naar school te gaan. Ik roep al sinds kleins af aan dat ik een juf wil 

worden, dus het was tijd om mijn droom af te gaan maken!  

 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met mijn vriendinnen te gaan shoppen of op een terrasje te 

zitten. Ook vind ik het heel leuk om met mijn vriend samen naar de bioscoop te gaan of naar 

een binnenzwembad! Ik studeer nu de Pabo op het Avans in Breda en zit in mijn 1e leerjaar.  

 

Ik kijk uit naar mijn stage periode eerst in groep ½ B en daarna in groep 6 en heb er heel veel zin 

in!  Liefs Janice   

 

Hallo allemaal!  

 

Ik ben Isis Weterings, ik ben bijna 17 en ik kom uit Geertruidenberg. Ik kom hier voor het  

komende jaar stage lopen bij de Hoge Waai. Het eerste half jaar sta ik in groep 7 en zal het 

tweede half jaar verhuizen naar groep 3.   

 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om naar de paarden te gaan en paard te rijden. Ik werk in de 

horeca als serveerster en ook ben ik als extraatje oppas.  

 

Ik ben heel erg benieuwd wat dit schooljaar me gaat brengen, maar één ding weet ik zeker en 

dat is dat ik het erg naar mijn zin ga hebben op stage!  
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EVEN VOORSTELLEN - vervolg -  
Ik ben Jasper Reimus en ik ben 21 jaar oud en ik woon in Geertruidenberg. Ik zit 

momenteel in het eerste leerjaar van de PABO, naast mijn passie voor sport en 

een actieve levensstijl.  

 

Ik ben gedreven om mezelf voortdurend te verbeteren en werk hard aan mijn 

toekomstige carrière als docent. De mogelijkheid om kinderen te helpen  

nieuwe dingen te leren en hun vooruitgang te zien, is  wat mij vooral  

aanspreekt in het onderwijs. Ook om een goede leraar te zijn voor de klas.   

 
Het eerste half jaar sta ik in groep 8 en zal het tweede half jaar verhuizen naar 

groep 5.   

 

 

OPROEP DECO OUDERS 
Voor onze decoratie ouders zijn wij op zoek naar nieuwe ouders die mee willen helpen met het versieren van de 

school bij verschillende thema’s.  Dit zal een paar keer per schooljaar zijn. 

 

Lijkt je dit leuk! Meld je dan aan bij judith.zomers@dehogewaai.nl 

 

 

 

LEERLINGENRAAD 
Wij zijn de leerlingenraad en wij gaan even vertellen wat onze 

plannen zijn.  

Laten we beginnen met ons voorstellen, Jette is onze voorzitter. 

Samen met juffrouw Wendy starten en leiden zij de  

vergadering. Dan hebben we Anouk, zij is secretaris, de andere 

kinderen zijn vooral meedenkers.  

 

We hebben Sjors, Faya, Quinny, Noor, Femme en Roos. Samen zijn 

wij de leerlingenraad. Laten we beginnen met de moestuin, daar 

zijn we al best lang mee bezig, maar dit idee wordt wel al  

uitgevoerd.  

 

Ook zouden de kinderen graag een schommel willen, ons idee 

was een klik op klik af schommel die we op het klimrek kunnen 

hangen. Cup a soup-dag zouden we ook graag terug willen  

brengen.  

 

Verder hebben we ons voorgesteld in alle klassen en afspraken 

gemaakt over het opruimen van het schoolplein.  
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